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In LEEF! vertelt Laura Maaskant hoe haar leven is veranderd na de diagnose 'kanker'.

Die diagnose kreeg ze op haar vijftiende, en vier jaar later opnieuw. Laura wordt na een lang en zwaar
behandeltraject genezen verklaard. Ze pakt haar leven weer op waar ze gebleven was: na haar vwo gaat ze
studeren in Amsterdam. Als de ziekte kort daarna terugkeert, is de kans op genezing nihil. Ze heeft nu een
levensverwachting van twee jaar.

Nogmaals loodzware behandelingen ondergaan wijst Laura af. Ze gaat voor kwaliteit van leven. Niet met een
bucket list, maar in haar werk, met haar vrienden en haar familie.

Zoals ze zelf zegt, ervaart ze haar leven nu juist heel intens. Laura's ziekte brengt niet alleen rampspoed,
maar ook de mogelijkheid om te genieten van de tijd die haar nog rest. Haar leven is 'in goud veranderd'.

'Een hartverscheurend eerlijk verhaal over een jong meisje met kanker. Niet het vechten voor genezing, maar
het vechten voor persoonlijke groei staat centraal.'
- Maarten van der Weijden
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From Reader Review Leef! for online ebook

Veronique says

4 sterren is een gemiddelde. Deel 1 krijgt van mij 5 sterren. Mooi en inspirerend geschreven.
Deel 2 krijgt van mij 3 sterren. Zeker indrukwekkend hoe ze met alles omgaat. Maar dit gedeelte bevat veel
herhaling van bepaalde uitspraken en levensmotto's

Hannie says

Een bijzonder verhaal van een jonge vrouw die op haar vijftiende te horen krijgt dat ze kanker heeft. In dit
boek volg je een deel van haar leven. Vrijwel vanaf het begin werd ik het verhaal ingezogen. Helaas kon ik
het niet in een keer uitlezen. Anders had ik dat zeker gedaan. Ondanks de heftigheid van het verhaal, is het
geen negatief verhaal. Laura schrijft ook veel over hoe je het beste uit je leven kunt halen ook als het tegenzit
of je niet lang meer te leven hebt. Ik ben benieuwd hoe het met haar gegaan is na het schrijven van dit boek.

Larissa says

Mooi boek. Wat een positieve en sterke vrouw. LEEF!!

E. says

Leef! is uiteindelijk niet het boek dat ik verwachtte of misschien wel op hoopte. Het staat vol met zowel
inzichten en leefwijzen waar ik me erg kan vinden als waar ik me totaal niet in kan vinden. Het beoordelen
van een boek is een gevoelsding en de vier sterren zijn dan ook overduidelijk verdient met de momenten die
mij emotioneerde. Gek genoeg waren dat niet de momenten waarin een jonge vrouw leeft met kanker, maar
juist de momenten dat laura haar leven herdefiniëert.

Kelly says

Een boek dat echt een enorme indruk op me heeft achtergelaten.
Ik zou er zoveel over kunnen zeggen, maar woorden schieten me te kort...

Michelle says

Indrukwekkend hoe Laura in het leven staat, zo positief. Een boek vol inspiratie en wijze levenslessen.



Horace Derwent says

:(

Joost says

In Leef! vertelt de schrijfster Laura Maaskant over haar leven met kanker. Toen ze 15 was werd de diagnose
van kanker bij haar gesteld. Hierbij heeft ze een zware tijd meegemaakt maar was ze uiteindelijk schoon.
Vier jaar later blijkt de kanker terug te zijn gekeerd. Hoewel Laura door kan vechten tegen deze ziekte, kiest
ze voor de kwaliteit van het leven en besluit ze er niet tegen te vechten. Ze kiest ervoor om te leven, samen
met haar vrienden en familie.

Leef! is een heftig en eerlijk verhaal over het leven van Laura. Laura is een sterke jongedame die enorm veel
wijsheid bezit. Het boek staat vol met vele inzichten over het leven en de strijd tegen kanker. Aangezien het
verhaal waargebeurd is heeft dit boek een grote impact op me gehad. Ik heb zo veel bewondering voor Laura
gekregen, je hebt veel moed nodig om haar keuze te maken. Het boek is in het BEGIN met de opnames in
het ziekenhuis erg akelig, waardoor je een goede indruk krijgt over het leven met een verschrikkelijke ziekte.
Het boek lees je snel uit en Laura heeft ook een mooie schrijfstijl.

Voor MENSEN met een ziekte of die geestelijk onstabiel zijn is dit een inspirerend boek. Laura laat zien dat
het kanker er niet voor zorgt dat je de hoop op moed geven, maar dat je juist moet kiezen voor het geluk
vandaag de dag. Ze kijkt met een realistische maar positieve blik naar het leven.

Laura Maaskant heeft ZELF ook een eigen blog over haar leven, www.lauramaaskant.nl . Ik raad je zeker
aan er een kijkje te gaan nemen als je van dit boek hebt genoten of het nog wil gaan lezen. Ik vond dit BOEK
IN ieder geval heel mooi en raad het daarom ook iedereen aan!

http://nerdygeekyfanboy.blogspot.nl/2...

Fransinda Geers says

Wat is dit een aangrijpend boek! Kon het dan ook niet meer wegleggen en heb het in één ruk uitgelezen. Na
dit verhaal ga je pas beseffen hoeveel je moet genieten van het leven want het kan zo kort zijn!

Lalagè says

Wat ik een beetje mis in het verhaal is hoe je praktisch om kunt gaan met een lichaam dat onvoorspelbaar is
van dag tot dag. Maar de boodschap van het boek is duidelijk: leef je dromen nu, want je niet weet hoe lang
je nog te leven hebt.

https://lalageleest.wordpress.com/201...



Paola says

Ik begon een paar dagen geleden in het boek maar moest het na 40 pagina's wegleggen... het kwam allemaal
even te dichtbij, onder mijn huid, mijn eigen kankerspoken maakten me letterlijk even doodsbang... maar
gisteren toch doorgelezen.. omdat ik wist dat het me iets op zou leveren... en hoewel haar verhaal niet mijn
verhaal is, verre van dat vind ik het een troostrijk, fijn boek waarin staat wat we natuurlijk allemaal weten
maar ook zo snel weer vergeten...LEEF!

Het mooie vind ik dat dat niet betekent dat je als een gek je bucketlist af moet gaan werken (hoewel ik dat
ook begrijp, hell ik heb er zelf 1) maar dat het voor iedereen verschillend is wat belangrijk voor je is in het
leven, en dat je dat moet zoeken... ik had wel graag wat meer willen lezen over hoe zij van het leven geniet,
wat doet ze op een dag, en niet alleen de cliche's dát je moet leven....dat weet ik wel... ik lees graag wat dat
dan is voor haar... .het blijft voor mij een beetje een opsomming van hoe belangrijk het leefjeleven is... maar
misschien had ik andere verwachtingen van het boek...

wat ik wel heel fijn om te lezen vind, is dat Laura haar manier van leven heeft gevonden, dat ze kiest wat
voor haar belangrijk is en zich niet laat leiden door wat anderen daarvan vinden... jouw leven, jouw keuzes
(voor zover je keuzes hebt)

Eva Wildeman says

Wat een prachtig boek en ook heel mooi omschreven , iemand die het beste uit het leven haalt no matter
what!

Ayla says

'Het leven is niet altijd makkelijk, maar wel heel mooi.'

Een zeer mooi en ontroerend boek!

Josianne says

Wat een prachtig en bijzonder boek om te lezen. Ik wist dat het boek over het onderwerp kanker ging, maar
de manier waarop alles beschreven wordt, is het net alsof je een dagboek leest. Ik heb wel een paar keer
moeten slikken tijdens het lezen.



Vivian says

Prachtig boek, bijna een soort lijfboek voor me geworden. Erg goed geschreven, met een heel mooie
afwisseling tussen aangrijpend en inspirerend. Veel mooie verhalen en leuke anekdotes, maar ook een feest
van herkenning omdat het allemaal zo goed past bij hoe ik zelf in het leven sta. Ook best wel een eyeopener
hoe simpel het kan zijn en hoe intens je kunt leven, gewoon door te leven. Een juweeltje!


